
                          Sint-Denijs 

 
DAGREIS 3SEPT.2009 
DE BAAI VAN DE SOMME. 
 
Een onbegrensd landschap,steden die het verleden vertellen en waar de zee 

de imposante krijtrotsen polijst. 

 
Een rijk gevulde dag met een afwisselend programma 
bieden we onze leden aan tegen de democratische prijs  
van 50euro..Niet leden 55 euro. 

                              PROGRAMMA. 
AFSPRAAK AAN DE KERK OM 6H45.VERTREK 7H. 
-Van ST.DENIJS gaat het richting MONTREUIL SUR MER. 

 ONDERWEG WORDT U EEN LEKKERE KOEK EN DRANKJE 
AANGEBODEN. 

-we bewandelen de stadsomwalling en bewonderen de typische huisjes en 
straatjes.(circa 30minuten wandelen) 
-niet wandelaars kunnen op de markt vertoeven en La Chapelle de Dieu en de  
Saint Salve kerk bezoeken. 
 
-SAINT RIQUIER  onze volgende halte. 

-we bezoeken de wondermooie Basiliek/Belfort werelderfgoed van de Unesco. 
-het Museum/Napoleonhuis/Stadsomwalling met Tour Gallant. 
-de dag gevangenis van Jeanne D’Arc(1) 
IN CAFE DE L’ABBAYE ETEN WE 2 BELEGDE BROODJES(ham-kaas) 
MET KOFFIE. 

 
NA DE MIDDAG RIJDEN WE NAAR AULT-ONIVAL. 
-bezoeken we de majestueuze Krijtrotsen. 
 

EINDPUNT VAN ONZE REIS: 

SAINT VALLERY SUR SOMME 
-bezoek aan de middeleeuwse stadspoort Porte de Nevers waar Jeane d’Arc(2) 
 op weg naar  Rouen  een dag gevangen zat. 
-De Gotische St.Martinus kerk. 
-mooie wandelingen langs de Quai du Blavet 
 (met geluk zie je bij laag water de rustende zeehonden) 
-Verder vrije wandelingen of bezoek aan de kaaien en winkelstraatjes. 
 


